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Ukrayna ve NATO korkak Rusya'ya karşı nükleer intihar misyonuna doğru ilerliyor 


Hem bir bütün olarak NATO'nun hem de Rusya'nın mutlak bir Nükleer İntihar misyonuna doğru 
ilerlemesi Ukrayna için önemli mi? 


NATO bu işin neresine düşecek? 
Rusya bu işin neresine düşecek? 


Ukrayna bu işin neresine düşecek? 


İlk olarak Ukrayna ile başlayacağız: 


Artık gerçek olan şu ki, Ukrayna Rusya'ya karşı bu savaşı asla kazanamayacak. 


Ve 'Bu savaşı asla kazanmayın' terimiyle bunu açıklarken birkaç yöne gidebiliriz: 


Rusya'yı Rusya içinde yenmek asla işe yaramayacak. 


Rusya'yı savaş cephesinde yenmek ve ardından Ukrayna topraklarını geri almak, 
Ukrayna'nın aşağıdakilere bağımlı olması nedeniyle pratiğe geçirilmesi neredeyse 
imkansız olan teorik bir arzu haline geldi: 


'* İnsangücü 
' Yeterliaskerisilah tedariği 
' Para 


pa 


Ukrayna Rusya'yı yenemez; Batı'nın yapabileceği en iyi şey Kiev'in savaş sonrası güvenli bir 


gelecek planlamasına yardımcı olmaktır: 


https://theconversation.com/ukraine-cannot-defeat-russia-the-best-the-west-can-do-is-help-kyivplan- 


for-a-secure-post-war-future-242010 


Ukrayna'nın Rusya'yla Savaşacak Askerleri Tükeniyor mu? 
https://nationalinterest.org/blog/buzz/ukraine-running-out-soldiers-fight-russia-213354 


Sonuç olarak, para eksikliği, silah eksikliği ve insan gücü eksikliği gibi yukarıda belirtilen koşullar göz 
önüne alındığında, işler şu anda ne durumda olursa olsun, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı asla 
kazanamayacağı sonucuna varabiliriz. 


Ancak Ukrayna, Rusya'nın fethettiği toprakların tamamını Ukrayna'ya iade etmedikçe savaşı durdurmayı 


reddediyor. 
Peki Ukrayna şu anda hangi gerçekliğin içinde yaşıyor? 
Uzun vadede Ukrayna için gerçek nedir? 


Ukrayna bir hiçe dönüş senaryosuna mı doğru gidiyor? 
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Yani ya o küçük toprak parçalarını Rusya'dan geri alacaklar ya da Kiev'e ve muhtemelen 
Polonya sınırına kadar tamamen yok etmeyi tercih edecekler. 


Rusya açıkça Ukrayna'dan daha güçlü 


DUukrayna'nın mevcut kayıpları(Kasım 20244 


M Russian controlled O Russian advances O Ukraine couteroffensive 
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NATO nerede duracak: 


Başlangıç olarak kendimize, NATO'nun İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki Soğuk 
Savaş sırasında kimsenin nükleer silaha sahip olmadığının farkında olup olmadığını 
sormalıyız. 


İlk atom bombası İkinci Dünya Savaşı sonunda ABD tarafından kullanılmış ve Japon 
şehirlerine atılmıştır.Hiroşima ve Nagazaki .Bu bombaların yarattığı büyük yıkım 
dünyayı şok etti. Savaştan sonra, savaş sırasında müttefik olan ve sonunda Il. Dünya 
Savaşı'nın galibi olan ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki bağlar kötüleşti. 


Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği barış görüşmelerinde ihmal edildiğini hissetti ve bu da iki ülke 
arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden oldu. Bu, 1947'den itibaren iki ülke arasında düşmanca 
ilişkilerin olduğu ancak gerçek bir savaşın olmadığı bir Soğuk Savaş'a yol açtı. Sovyetler çok geçmeden 
güç dengesini yeniden dengelemek için nükleer silahlara da ihtiyaç duyduklarını anladılar ve 1949'da 
ilk nükleer testlerini gerçekleştirdiler. 


Her iki ülke de savunmaya çok büyük harcamalar yaptı ve 1950'lerin başında her ikisi de önceki 
nükleer silahlardan çok daha güçlü olan bir hidrojen bombası geliştirdiler. 


Ancak şimdi 2024'te, 75 yıldan fazla bir süre sonra: 


Hidrojen bombası o kadar geliştirildi ki, daha fazla endişe yaratması gereken sadece onun gelişimi 
değil. 

Ancak NATO ülkelerinin tüm liderleri, Rusya'nın gerçekten sert bir nükleer saldırı yapması durumunda hiçbir 
Avrupalı liderin yakın çevresinde nükleer serpinti sığınağı olmayacağından endişelenmek zorunda kalacak. 


Rusya ve liderleri ise herhangi bir hidrojen nükleer saldırısına dayanabilecek Yüksek Teknoloji çatı katı 
sığınaklarında 90100 güvende olacaklar. 


Bu, Rusya'ya karşı gerçek bir nükleer savaş durumunda NATO liderlerinin bir intihar göreviyle karşı 
karşıya kalma olasılığının tam tersi anlamına geliyor, çünkü Rus liderler, nükleer bir savaş meydana 
gelmeden çok önce süper sığınaklarında 9100 güvende olacaklar. 


Bu da tüm NATO'yu ve tüm Avrupa Topluluğu içindeki tüm NATO liderlerini çok ama çok 
savunmasız hale getiriyor. 


Bu Ruslar o kadar paranoyak olacaklar ki, Kremlin hükümet binalarının birkaç kilometre 
derinliğinde bir sığınak inşa edecekler, hatta yeraltından birkaç kilometre derinlikte bir çıkışı olacak 
ve birkaç kilometre uzunluğunda başka bir çıkışa çıkacaklar, böylece Kremlin nükleer saldırıya 
uğrasa bile, herkes eninde sonunda zarar görmeden çıkacak. 


AB liderleri buna sahip ve onları Rus nükleer saldırısına karşı kim koruyabilecek? 
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Her halükârda: 


NATO, Rusya'ya nükleer saldırmayacağını ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanması 
durumunda NATO'nun nükleer silah kullanmadan Rusya'yı çok hızlı bir şekilde tamamen yok edeceğini 
belirtti: 


Putin Ukrayna'yı bombalarsa Rus ordusu 'yok edilecek': (AB dışişleri şefi Josep 


Borrelli) 


https://www.kyivpost.com/post/706 


“Any nuclear attack against Ukraine will create an answer, not a nuclear 


answer but such a powerful answer from the military side that the 
Russian Army will be annihilated.” 


"Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir nükleer saldırı, nükleer bir tepki değil, askeri 
taraftan Rus ordusunu yok edecek kadar güçlü bir tepki yaratacaktır." 


Burada görüşürüz sevgili okuyucular! 


Buraya kadar bir çizgi çekeceğiz ve bu net kelimeleri kullanacağız.AB dış ilişkiler şefi Josep Borrell'i 
analiz ediyoruz. 


' NATO'nun askeri tarafından o kadar güçlü bir tepki gelecek ki, Rus ordusu yok 
edilecek." 


Tüm Rus ordusunun yok edilmesine neden olacak bu güç ne kadar güçlü olacak? 
Nasıl? 


NATO'nun o anda Rusya'ya karşı nükleer silah kullanması olmadan ne kadar büyük ve ne kadar 
güçlü ki bu bir blöf değil. 


Medyanın ve haberlerin tamamını toplayıp analiz edersek ancak tek bir sonuca 
varabiliriz. 


Buradan dolaylı olarak NATO'nun askeri eylem planını o kadar dikkatli hazırladığını ve 
Rusya'nın 72 saat içinde askeri açıdan tamamen yok edileceğini hesapladığını 
söyleyebiliriz. 
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NATO ülkeleri halklarını savaşa hazırlıyor; Norveç, İsveç ve Finlandiya medyasının 
vatandaşları krizin ilk günlerini atlatmak için gerekli malzemeleri stoklamaya 
çağırdığı bildiriliyor: 


https://Wwww.rt.com/news/607847-nato-prepare-war-scandinavia/ 


case Ne COUNUY IS under allack. 


Recommendations in Sweden include keeping enough food and drinking 
water for 72 hours, suggesting citizens stock up on potatoes, cabbage, carrots 


and eggs. 


Earlier this year, Denmark's emergency management agency informed the 


Dolayısıyla bu göstergeden, NATO'nun Rusya'ya yönelik herhangi bir zorunlu misillemeye 
karşı askeri stratejisini, bu misillemenin Rus ordusu tamamen yok edilmeden 3 gün önce 
sürecek şekilde gerçekleştirmeyi başardığı anlaşılıyor. 
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Rusya nerede duracak: 


Ukrayna saldırıları NATO'ya karşı nükleer tepkiyi hak edebilir - Medvedev 


ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli 
saldırı başlatma izni verdiği bildirildi 


https://WwWw.rt.com/russia/607870-medvedev-nuclear-doctrine-nato/ 


Böyle bir saldırıya yanıt olarak “Rusya, Kiev'e ve nerede bulunursa bulunsun önemli 
NATO tesislerine kitle imha silahlarıyla misilleme yapma hakkını saklı tutar."dedi 
Medvedev. 


“Bu şu anlama gelirthe Üçüncü Dünya Savaşı",diye ekledi. 


Sonuç olarak Rusya yeni bir nükleer yasa çıkardı. 

Bu, Rusya dışından gelebilecek ve ulusal güvenliği herhangi bir şekilde tehdit eden her türlü tehdide 
nükleer silahlarla yanıt verilebilecek anlamına geliyor. 

Ve bu özellikle nükleer silahlara sahip olan ülkeler için geçerlidir. 


Görünüşe göre Rusya, düşman bir ülkenin nükleer silahlara sahip olması ve Ukrayna gibi üçüncü bir 
ülke aracılığıyla veya doğrudan Rusya'ya saldırması durumunda, Rusya'nın derhal nükleer silahlarla 
karşılık verebileceğini düşündü. 


Rusya'nın bunu bu şekilde formüle etmesinin nedeni, Rusya'nın nükleer silaha sahip bir ülkeyi, nükleer 
silaha sahip olmayan bir ülkeden daha potansiyel olarak daha tehlikeli olarak görmesidir. 


Aslında bunun arkasında bir mantık var. 
Peki Rusların bu mantığının arkasında ne yatıyor? 
Ruslar açıkça korku üzerine yeni nükleer yasalarını oluşturdular! 


Kendi hayatınızı ve Rus toplumunu koruma korkusu, Putin'i bu çok sert yeni nükleer 
yasayı uygulamaya yöneltti çünkü Rusya'nın ulusal ülkesini yukarıda belirtilenlerle 
tehdit eden doğrudan bir tehdit varsa açıkça risk almak istemiyor: 


Özellikle de Rusya'nın rakibi nükleer silahlara sahipse. 
Yani diğer şeylerin yanı sıra bir bütün olarak NATO'ya atıfta bulunuyor! 


Rusya bu konuda çok net ve hatta Rusya'nın yeni nükleer yasayı uygulamaya 
zorlanması durumunda NATO'yu nelerin beklediğine dair küçük bir ipucu bile veriyor: 
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Rusya, füzelerinin üç dakika içinde Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'na ulaşabileceği 
konusunda uyarıyor: 


https://Wwww.newsweek.com/russia-Three-Minute-missile-warning-france-1956453 


"The flight time of the Sarmat missile to Strasbourg is 3 minutes 20 seconds," Russian politician 
Vyacheslav Volodin posted to Telegram on Thursday. 


According to the Center for Strategic and International Studies, the Russian Sarmat has a range of 
between 6,214 and 11,184 miles, putting the French city well within its reach. 


Açıkça gördüğümüz şey, Rusya'nın NATO ile savaş durumunda askeri stratejik 
yaklaşımının zaten hazır olduğudur. 


Dolayısıyla Rusya şu anlamda doğrudan kendi kişisel bakış açısına göre düşünecek ve hareket edecektir: 


* o Yılanın Kafasının Kesilmesi(Awrupa Parlamentosu'na atıfta bulunarak) 


"Yılanın kafasını kesin" atasözünün mecazi bir anlamı vardır ve kararlı eylemi teşvik 
eder. 


Ve Rusya bilinçli ya da bilinçsiz olarak eylem planını açıkça gizlice açıkladı. 


Dolayısıyla NATO ve Avrupa, Rusya'ya karşı bir sonraki en gerçek ve yaygın savaş senaryosuna 
güvenebilirler. 


Not: 
Bu, AB'deki tüm vatandaşlar için iyi bir haber çünkü Rusya, siyasi liderleri ve siyasi çalışanları ilk 


öldüren ülke olacak(/Avrupa açısından bakıldığında bu bir cinayettir ve Rusya açısından bu cinayet 
değil kasıtsız adam öldürmedi). 

ama yine de vatandaşların bakış açısına göre bu iyi bir şey çünkü ortalama bir vatandaş, eğer savaş gelirse ve bu 
savaş kesinlikle kaçınılmazsa hemen mantık yürütecek ve o zaman her vatandaş kalbinin derinliklerinde kendi 


kendine şunu söyleyecektir: 


Evet Rusya, lütfen tüm füzelerinizi tüm siyasi hedeflere doğrultun ama bize nişan almayın çünkü biz 
vatandaşlar olarak bu konuyla hiçbir ilgimiz yok ve vatandaşların çoğu da savaş gerçekten çıkana kadar 
bununla hiçbir ilgimiz olmasını istemiyor. kendileri ya da sevdikleri, aileleri ve arkadaşları mağdur oldular. 


Ve bize saldırırsanız, ister Avrupa Parlamentosu'nda ister Brüksel'de, Lahey'de veya Fransa parlamentosunda siyasi olsun, 


ozaman........ vs. vs. olsun, hemen kendilerine şunu söyleyen başka tür vatandaşlarınız da var. 


Ama mesele şu ki, savaş başlar başlamaz bir vatandaşın hissettiği ve düşündüğü ilk şey bunun tek 
seferlik bir saldırı olduğu veya yalnızca bir saat sürecek bir saldırı olduğudur. 

Savaş uzadıkça vatandaş hayvani içgüdülerinin (korku ve adrenalin) vücutta tam kontrol 
sağlamaya başladığının farkına varır. 
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sınıftaki en büyük hanım evladının bile sonradan gerçek bir savaşçı olmasını sağlayacaktır çünkü: 


Bu nedenle sürüyü takip etme etkisi, savaş zamanlarında ilk birkaç saatin ilk aşamasında toplum 
genelinde patlayacaktır. 


Bu gerçekleştiğinde tüm toplum tamamen birlik olacak ve topluca düşünecek, hissedecek, 
kim bize saldırırsa biz de ona saldıracağız. 


Son Not! 


Dolayısıyla Rusya, Avrupa Parlamentosu'nu hedefine 3 dakikada ulaşan füzelerle 
bombalamakla kalmayacak, siyasi liderlerin ve destekçilerinin bulunduğu AB noktalarına da 
mutlaka her füzede bir hidrojen bombası gönderecektir. 

O dönemde Rusya'nın ana hedefi yalnızca Avrupa Parlamentosu olmayacak. 


https://sunnah.com/shahwaliullah40:2 


i i e 
War is deception. ee Od 
Reference : Hadith 2, 40 Hadith Shah Waliullah Report Error | Share | Copy V 


* Savaşbiraldatmacadır 
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Dolayısıyla AB'nin dikkate alması gereken şey, Rusya'nın hâlihazırda tüm Avrupa Birliği hattı boyunca 
denizin derinliklerinde konuşlanmış düzinelerce nükleer denizaltıya sahip olduğudur. 
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Bunlar, Rusya tarafından halihazırda alarma geçirilmiş olan ve Rusya yeşil ışık yaktığı anda 
olası acil eylem için hazırda bekleyen yüzlerce kişi olacak. 


Çünkü Rusya'nın Avrupa Parlamentosu'nun 3 dakika içinde bombalanabileceğini 
söylemesi (su nükleer bombası da dahil), Rusya'nın tüm Avrupa için gerçekte ne 
hazırladığının kod dili olarak yorumlanabilir. 


Ruslar, Avrupa Parlamentosu'na füze fırlatmanın Rusya topraklarında doğrudan 
bir savaşa yol açacağını çok iyi biliyor. 


Başkan Putin'in, diğer bakanlarının ve Rus askeri düşünce kuruluşlarının da zayıf olduğunu 
düşünmüyorum. 


Ruslar, kıyamet koptuğunda her hedefe aynı anda saldırılmasını sağlayacaklar. 


Neden? 


Çünkü Joseph Borrel, Rusya'nın Ukrayna'ya nükleer silahlarla saldırması halinde NATO'nun 
nükleer silah kullanmayacağını iddia etse de Rusya, kendisi de nükleer silahlara sahip bir 
güçle karşı karşıya olduğunu çok iyi biliyor. 


Önemli olan Rusya'nın, Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırının nükleer silahlarla karşılanabileceğini ve 
karşılanacağını açıkça belirtmesidir. 
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Ve Ruslar, nükleer silahlara başladıklarında, nükleer silahların ve nükleer savaşın geri 
döneceğine güvenebileceklerini çok iyi biliyorlar. 


Ve sorun şu ki, Batı'daki bize karşı kendi Rus kişisel ve bireysel bakış açılarında da 
haklılar. 


Ve roketleriyle tek bir hidrojen bombası göndermeyecekler. 
Her biri hidrojen bombası taşıyan onlarca roket gönderecekler 


50 kilometreye kadar tam yıkıma neden olacak en yüksek hidrojen içeriğini 
varsayarsak, bir Rus nükleer saldırısında neyin yok edileceğini aşağıdakiler dikkate 
alabilir: 


Oldukça ölümcül olan bu kırmızı dairenin dışına yayılacak nükleer toksinlerin etkileri 
hariç, kırmızı dairenin içindeki her şey tamamen yok olacak. 


Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu: (AB Politikası) 
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Click points on the map to measure distances and 
area 


Length 
55,668.64 m 
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Click points on the map to measure distances and 
area 


Length 
54,770.16m 
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Londra'daki Birleşik Krallık Siyasi Parlamentosu: 
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Click points on the map to measure distances and 
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Almanya'daki Siyasi Parlamento: 
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Click points on the map to measure distances and 
area 


Length 
55,878.94 m 
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Vesaire. vb. vb. 
Kısacası! 


Rusya, eş zamanlı olarak devasa bir roket sürüsünü (hidrojen bombalarıyla) ateşlemek ve içindeki 
tüm insanlarla birlikte her siyasi parti binasının öldürülmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi 
yapacak. 
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Çünkü Ruslar bu konuda zaten bir ipucu vermişler: 


Rusya, füzelerinin üç dakika içinde Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'na ulaşabileceği 
konusunda uyarıyor: 


https://Wwww.newsweek.com/russia-Three-Minute-missile-warning-france-1956453 


"The flight time of the Sarmat missile to Strasbourg is 3 minutes 20 seconds," Russian politician 
Vyacheslav Volodin posted to Telegram on Thursday. 


According to the Center for Strategic and International Studies, the Russian Sarmat has a range of 
between 6,214 and 11,184 miles, putting the French city well within its reach. 


Dolayısıyla Rusya şu anlamda doğrudan kendi kişisel bakış açısına göre düşünecek ve hareket edecektir: 


* Yılanın Kafasının Kesilmesi(Awrupa Parlamentosu'na atıfta bulunarak) 
Ve bunu her ülkenin her yerinde yapacaklar. 
Ve eğer NATO ve onun tüm siyasi üyeleri şunu söylüyor ve iddia ediyorsa: 
Hayır ahbap! 
Bunu yapmayacak! 
Bu mümkün değil! 


Medeni bir dünyada yaşıyoruz değil mi? 


İşte tam da bu tür insanların siyasette yer alması, yalnızca nükleer bir ülkeyle değil, aynı 
zamanda Batı medyasının yıllardır fahişe ve sürtük olarak kullandığı ve öyle gösterdiği bir ülkeyle 
de savaşa girmemizi sağlayacak. bir canavar! 


Rusların başka seçeneği kalmayacak ve muhtemelen kendi kişisel görüşlerinden yola çıkarak, 
gerekirse Batı'nın haritadan silinmesinin daha iyi olacağı ve Rusların da nükleer bir savaş olması 
durumunda bu durumdan cezasız bir şekilde kurtulabilecekleri sonucuna varmışlardır. AB 
nükleer füzelerle kısmen yok edildi NBunun nedeni Rusya'nın Batı'dan farklı olarak İran, Çin, 
Kuzey Kore, Afrika ve Güney Amerika gibi dostlara sahip olması ve hepsinin Batı'yı ve NATO 
ülkelerini Şeytan'ın anası olarak görmesidir. ve dünyadaki tüm sefaletin anası. 


Yani biz Batı'da bu konuda çok olumsuz puan alıyoruz ve bu da Rusya'nın nükleer 
düğmeye basmasına ekstra katkıda bulunabilir. 


Ancak Rusya'nın Avrupa kıyısında hazırda beklediğinden şüphelenilen nükleer 
denizaltılarına dönelim. 


Ukrayna ve NATO korkak Rusya'ya karşı nükleer intihar misyonuna doğru ilerliyor 


Şu anda hiçbiriniz onların nerede olduğunu söyleyemezsiniz. 


Kimse onları göremeyecek çünkü dipte, Avrupa deniz kıyısından onlarca kilometreden daha az bir 
mesafede hazır durumda olacaklar. 


En azından Rusya bu satranç oyununu doğru oynasaydı ve Rusya'nın hiçbir risk almayacağına 
güvenebilirseniz ve nükleer bir saldırı ile başlarsa; daha sonra topyekün bir savaş başlatacaklar, 
böylece AB'deki bu özel yerlerdeki tüm füzeler büyük bir eşekarısı sürüsü gibi görünecek. 


Ve hepimiz biliyoruz ki yılanın başı kesilir kesilmez savaş hemen biter. 


Ve o zaman bile! 


NATO daha sonra Rusya'ya karşı nükleer silah kullansa bile bunun hiçbir anlamı kalmayacak çünkü 
nükleer savaş başlamadan önce tüm Rus diplomatlar zaten güvenli bir şekilde Yüksek Teknoloji 
nükleer sığınaklarında olacaklar. 


Yani NATO ordusunu vuracak tek şey Rus halkıdır ve geri kalan askeri silahlara ve 
Rusya açısından en kötü anlamda Rus askerlerine zarar verecektir. 


Eğer başlarsa, Putin ve onun tüm siyasi kanadı daha başlamadan çok önce 
sığınaklarında güvende olacak. 


Ancak hem teorik hem de pratik olarak AB bu savaşı çoktan kaybetmiş durumda çünkü tüm 
siyasi yetkililer kelimenin tam anlamıyla tabandan silinmiş olacak. 


Rusya'nın batıya bakış açısına bakarsak, pozisyonları zaten belli ve gerekirse örnek 
teşkil edecekler ki dünyanın geri kalanı Rusya'nın sadece kusurlu casusları olan bir ülke 
olmadığını bilsin. idam ediyor, ancak onlar açıkça tehlikeli insanlar ve kendileri de çok 
tehlikeli Rus Ruletinde uzman. 


O zaman buraya deniz kenarına inmemiz gerekiyor, bize saldıracak onlarca Rus nükleer 
denizaltısı ve Rusya tarafına yüzlerce füze bu tarafa gelecek ve Rusya hiçbir risk 
almayacak ve her birine hidrojen nükleer bombası koyacak. füze çünkü Rusya çok iyi 
biliyor ki savaş NATO ile başlarsa nükleer silah olmadan bize karşı asla 
kazanamayacaklar çünkü biz NATO Rusya için çok güçlüyüz. 


Rusya nükleer silah kullanmadan bize kaybedeceğini biliyor. 


Bu korkunun tek gerçek olduğunu, yani NATO'ya karşı hiçbir şanslarının kalmayacağını 
anladıktan sonra Putin ve destekçileri odalarına kapandı. 


Ukrayna ve NATO korkak Rusya'ya karşı nükleer intihar misyonuna doğru ilerliyor 


NATO da bunun farkına varmalı ve NATO, nükleer silah kullanılmadan yapılacak bir savaşta 
Rusya'nın NATO'ya karşı hiçbir şansı olmayacağını çok iyi biliyor. 


İşte bu yüzden Rusya'nın nükleer silahlara derhal başvurmaktan başka seçeneği yok 
ve nükleer silahlar olmadan NATO'ya karşı savaş açmayacaklar! 


Bu, NATO'nun Rusya'ya karşı askeri gücüyle ilgili yukarıda açıklanmıştır, çünkü nükleer 
silahlar olmadan Rusya, NATO ile olası bu savaşı asla kazanamayacaktır. 


Dolayısıyla Rusya, derhal nükleer silahlara başvurmaya kararlıdır ve ben detüm NATO'ya, 
Rusya'nın bu psikopatını hafife almamalarını tavsiye ediyorum, çünkü derhal nükleer 
savaşa başvuracaklar. 


Dolayısıyla sonuç şu şekildedir: 


Eğer Başkan Trump bu savaşı çözmek için bu soruna büyük adım atmazsa, o zaman 
yukarıda belirtilen tüm gerçeklere ve koşullara dayanarak sadece topyekün bir savaş 
olmayacağını garanti ediyorum! 


HAYIR! 


NATO ile Rusya arasında yüzde 100 nükleer savaş çıkacak. 


Ve Rusya, NATO'dan çok korktuğu için nükleer silaha ilk başvuran olacak! 


Rusya, hemen nükleer silahlara başvuracaklarından o kadar korkuyor ki, nükleer silahların 
doğrudan kullanılmadan NATO'ya karşı yapılacak bir savaşın Rusya'nın kaybedeceğini çok iyi 
biliyor. 


Dolayısıyla tüm NATO anlatılanların farkına varır varmaz, o zaman NATO ve Trump, Ukrayna ile 
Rusya arasındaki bu savaşı sona erdirmek için ellerinden geleni yapmalı! 


Ve Ukrayna, barışın sağlanmasından önce ülkelerini geri alması gerektiği anlamında Rusya'dan hiçbir 
şey talep edemeyeceğini anlamalıdır. 


Ukrayna'nın bu konuda isteyebileceği hiçbir şey kalmadı çünkü Rusya her cephede kazandı! 


Hem de askeri mücbir sebep açısından Ukrayna'ya karşı 2024 yılı kasım ayının sonunda! 


Ukrayna ve NATO korkak Rusya'ya karşı nükleer intihar misyonuna doğru ilerliyor 


Ve eğer NATO devreye girerse ya da belki daha erken bir zamanda, tüm dünya 
Rusya'nın her yere nükleer saldırı başlatacağına güvenebilir çünkü Rusya şöyle 
diyecek: 


Bu aptalları defalarca uyardık ama bizi ciddiye almayı reddediyorlar???? 


Sonra Putin yeşil ışık yakacak ve o zaman tüm AB ve Geert Wilders gibi tüm siyasi partiler 
için çok geç olacak(/Böylece tüm Faslılar üzerlerine düşen Rus bombalarına rağmen 
tezahürat yapacaklar/Rusya tarafından derhal cehenneme gönderilecek. 


Ruslar uzun süredir kimsenin onlara dokunamayacağı nükleer sığınaklarında güvendeler. 


Ve tüm Avrupalı siyasi üyelerin Rusya'dan gelecek nükleer saldırılara karşı tek bir 
sığınağı yok. 


Peki Ukrayna? 

Bütün bunlara değer mi? 

Bu birkaç yüz kilometrelik arazi buna değer mi? 
Çünkü bu konuda gurur yapmayalım! 


Ve Ukrayna gibi küçük bir ülkenin, Rusya gibi büyük bir süper güce karşı kendisini iyi savunduğunu da 
söylemek gerekir. 

çünkü Ukrayna'da son yıllarda elde edilen başarılara bakıldığında, yüzlerce 

kilometrelik toprakları Rusya'ya kaptırmış olsa da Ukrayna'nın aslında kazandığı 
söylenebilir. 

Ukrayna'nın azmi gerçek gladyatör şampiyonlarından biridir. 


Ne yazık ki Rusya sayıca daha büyük ve sahada çok daha güçlü. 


Yani her halükarda, eğer Ukrayna katılırsa Ukrayna NATO için çok iyi bir varlık haline 
gelecektir. 


Ve kwa 
Ancak asıl konudan çok da uzaklaşmayalım: 


Çünkü Ukrayna'nın bir gerçeklik duygusu varsa(ve sert sözlerim için özür dilerim, ama bu savaşın 
tamamen kontrolden çıkmadan önce gerçekten durması gerekiyor)bDüşman Rusya ile bunca yıl süren 
savaşın ardından Ukrayna'nın bir bütün olarak askıya alınması gerekiyor çünkü az önce de belirttiğim 
gibi her şey çok net bir şekilde anlatıldı ve sonunda bizi bekleyen tek gerçek, hepimizi bekleyen tek 
gerçek. 


Rusya ile birkaç yüz kilometrelik ulusal öneme sahip sınır bölgesi olan Ukrayna'nın artık hiçbir sorunu 
yok. 


Gelecekten ve tüm Avrupa için işlerin çok kötü sonuçlanacağına dair çok gerçek bir 
şanstan bahsediyoruz. Çünkü Rusya, NATO'nun askeri gücünden o kadar ciddi şekilde 
korkuyor ki Başkan Putin, derhal nükleer silahlarla saldıracakları sonucuna vardı. 


Ukrayna ve NATO korkak Rusya'ya karşı nükleer intihar misyonuna doğru ilerliyor 


Bu nedenle Ukrayna'nın Rusya'nın taleplerini yerine getirmekten ve kaybeden olarak çıkmaktan 
başka seçeneği yok, çünkü 14 yıl süren bu çok uzun savaşın bütününe baktığımızda Ukrayna bu 
savaşta çoktan kaybetmiş durumda. 


Çünkü sonuçta Ukrayna'nın mevcut konumu, Rusya'nın herhangi bir doğrudan tehditle 
karşılaşması durumunda hemen nükleer silahlara yönelerek NATO'yu pantolonuna sıçan bu 
tehlikeli Rusya'ya karşı tüm Batı Avrupa toplumunun yok edilmesine yardımcı olacaktır. 


Bu sana verdiğim açık bir açıklama olmalı mı, değil mi? 
Yoksa burada kibirli bir şekilde mi oynayacağız? 


Çünkü hepimiz gururlu ulusların tarihinin sonunun ne olduğunu biliyoruz. 


Saygılarımla 


Dris Malek 


